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Bij de werving van orgaandonoren gaat veel aandacht uit naar de medisch-technische
mogelijkheden en de emotionele behoeften van potentiéle ontvangers. We horen maar
weinig over de immateriéle consequenties van orgaandonatie. Wanneer we uitgaan
van de samenhang tussen lichaam, geest en ziel dan zijn onze organen verweven met
onze persoonlijke energie, ons levensplan, en zou orgaandonatie wel eens diep
kunnen ingrijpen in het wezenlijke proces dat sterven is.

In Een andere kijk op orgaandonatie verkent Ineke Koedam het stervensproces dat
doorgaans onderbelicht blijft in de voorlichting over orgaandonatie en transplantatie.
Zij interviewde vertegenwoordigers uit diverse beroepsgroepen en uiteenlopende
levensbeschouwelijke en spirituele tradities die allen iets over de immateriéle aspecten
van het mens-zijn en over sterven kunnen vertellen.
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